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INDRUKWEKKENDE HERDENKING IN NIEUW-WEERDINGE 

 

Onder zeer grote belangstelling heeft Nieuw-Weerdinge op zondag 4 mei de 

jaarlijkse Nationale Herdenking op indrukwekkende wijze vormgegeven. De 

Gemeentelijke Begraafplaats vormde het decor voor een plechtigheid die de 

essentie van herdenken raakte: stil respect, persoonlijke verhalen en de blijvende 

waarde van vrijheid. 

 

Stille tocht en twee minuten van bezinning 

Precies om 19.45 uur verzamelden zich meer dan 100 (oud) inwoners zich bij de Vrijheidsduif voor de 

stille tocht naar de begraafplaats. In complete stilte liep de stoet naar het graf van Henryk Cichocki, 

de Poolse soldaat die in de omgeving van Nieuw-Weerdinge sneuvelde tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Bij zijn laatste rustplaats werd de traditionele twee minuten stilte in acht genomen, 

een moment van bezinning, waar je alleen de vogels nog hoorde. 

 

Muziek, poëzie en ontroering 

Na het signaal van de taptoe klonk het Nederlandse volkslied, Het Wilhelmus, uitgevoerd door Chr. 

Muziekvereniging De Harmonie. Leerlingen van de plaatselijke basisscholen droegen vervolgens 

gedichten voor, waarin het thema vrijheid centraal stond. Een hoogtepunt was de uitvoering van Lida 

Roseboom, die met haar ontroerende vertolking van "The Rose" (Bette Midler) de aanwezigen 

raakte. 

 

 

 

 

Lees verder op pagina  5.  
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

25  mei 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 9.30 Voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

 

29  mei (Hemelvaart) 

Plaats: Emmer-Compascuum 

Tijd: 9.30 Voorganger Ds. P.A. van Elten 

 

 

1 juni 

Plaats:  Emmer-Compascuum 

Tijd: 9.30 Voorganger Ds. PR. Wentink  

 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

 

 

Baptisten gemeente De Open Poort:    

25  mei 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. T. van Vliet 

 

 

25  mei (Hemelvaart) 

Geen dienst. 

  

 

1 juni 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger  Ds. M. Nijhof 

 

De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website  www.deopenpoort.nl 

 

 

 

 

 

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/
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KOOPJES 

Spelregels “koopjes”. 

De bedoeling van het plaatsen van een koopje is 

(tweedehands) spullen, die men van de hand wil doen, 

goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan 

men de tekst (niet te lang) met 1 euro per artikel in een 

gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost een koopje € 3,00 per 

artikel.  Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,00, met een foto € 7,50 

 

 
 

 

 

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

 

De kledingkringloop bestaat sinds september 2013. 

Dat is dus al bijna 12 jaar. Wat begon als een proef is uitgegroeid tot een 

stichting waar vele mensen gebruik van maken. Mede mogelijk gemaakt 

door de vele donaties van goederen en geld door de inwoners van Nieuw 

Weerdinge en omstreken. 

 

Maar we willen nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is. Je hoeft 

geen lid te zijn en je inkomen is ook niet belangrijk. Hergebruik is goed voor 

het milieu en je eigen portemonnee. En wij kunnen daarmee de voedselbank steunen. Dus kom dus 

gerust een keertje langs. 

 

We zijn er weer op woensdag 28 mei dit i.v.m. Hemelvaart. Verder op de vrijdagen 13 en 27 juni en 

op 11 juli. Van 10.00 uur tot 15.00 uur in Dorpshuis de Badde in Nieuw Weerdinge. 

 

Inlichtingen Gretha Bos.        Tel 06 – 3760 9841 

 

  

Gevraagd  

Oud ijzer en metalen 

Wordt gratis afgehaald 

Bellen na 16.00 uur 

Sanders: Mobiel: 06 1964 6636 

  

Te koop 

Pyramide tent (6 pers.), 

campingtafel, 4 stoelen, 

campinggas kooktoestel. 

Graag alles in één koop. 

Telefoon: 0591 – 522 238 

  

 

    

Te  koop 

Zelfgebreide sokken, 

verschillende kleuren. 

Telefoon: 0591 – 548 187 
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ONTDEK NIEUW-WEERDINGE ….. 

 

De oplossing van de opgave bestaat uit 1 woord. Wie lost 

het op?  Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-

mailadres: streekbode@hetnet.nl  of op adres 

Weerdingerkanaal NZ 122 - tel: 0591-522091. De winnaar 

maakt kans op een droge worst van één van onze slagers.  

 

Laat ons je antwoord weten. Doe mee en lever je antwoord 

in voor de inleverdatum die voor op De Streekbode staat. 

Niet geschoten is altijd mis en iedereen heeft evenveel kans. 

Veel succes!!  

 

 

Oplossing vorige puzzel:  

Je ziet een “bij”. Op de brug staat een “del”. 50 is met een 

Romeins cijfer een “L”  De L moet je dus verwijderen. Dat 

wordt dan “de”.  De brug is duidelijk. Je krijgt Bij de Brug.  

 

We hebben 13 oplossingen ontvangen en na loting is Jolanda 

Bulthuis de winnaar geworden. Gefeliciteerd! Je kunt jouw 

prijs op bovenvermeld adres ophalen.  

 

 

 

 

BESTE DORPSGENOTEN, 

Er kwam mij ter ore dat onze plaatselijke rijschoolhoudster 

niet meer in DE BADDE  komt om haar theorie lessen te 

geven omdat leerlingen van haar worden gepest door onze 

eigen jeugd.  Dit vind ik verschrikkelijk en dat terwijl hier in 

ons dorp volop HANDHAVING aanwezig is. Die lijken er 

alleen maar voor te zijn om netjes en zachtjes naast een 

asiel loper richting Ter-Apel te rijden. 

Laat ze AUB ook eens op ons eigen jeugd letten en dat de ouders van onze jeugd hun kinderen  beter 

opvoeden. Het is toch te gek dat men niet meer naar DE BADDE durft omdat de jeugd  daar van alles 

uitspookt, zoals banden laten leeglopen en dergelijke pesterijen. Ouders doe hier ook alstublieft wat 

aan!! 

   

Een dorpsgenoot (naam bij de redactie bekend) 

 

mailto:streekbode@hetnet.nl
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INDRUKWEKKENDE HERDENKING IN NIEUW-WEERDINGE 

 

Onder zeer grote belangstelling heeft Nieuw-Weerdinge op zondag 4 mei de 

jaarlijkse Nationale Herdenking op indrukwekkende wijze vormgegeven. De 

Gemeentelijke Begraafplaats vormde het decor voor een plechtigheid die de 

essentie van herdenken raakte: stil respect, persoonlijke verhalen en de 

blijvende waarde van vrijheid. 

 

Stille tocht en twee minuten van bezinning 

Precies om 20.00 uur verzamelden zich meer dan 100 (oud) inwoners zich bij de Vrijheidsduif voor de 

stille tocht naar de begraafplaats. In complete stilte liep de stoet naar het graf van Henryk Cichocki, 

de Poolse soldaat die in de omgeving van Nieuw-Weerdinge sneuvelde tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Bij zijn laatste rustplaats werd de traditionele twee minuten stilte in acht genomen, 

een moment van bezinning, waar je alleen de vogels nog hoorde. 

 

Muziek, poëzie en ontroering 

Na het signaal van de taptoe klonk het Nederlandse volkslied, Het Wilhelmus, uitgevoerd door Chr. 

Muziekvereniging De Harmonie. Leerlingen van de plaatselijke basisscholen droegen vervolgens 

gedichten voor, waarin het thema vrijheid centraal stond. Een hoogtepunt was de uitvoering van Lida 

Roseboom, die met haar ontroerende vertolking van "The Rose" (Bette Midler) de aanwezigen 

raakte. 

 

Wethouder Bos: "Vrijheid vraagt blijvende inzet" 

Wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen benadrukte in zijn toespraak dat vrijheid geen 

vanzelfsprekendheid is. "Het is iets waar we actief voor moeten blijven vechten, elke dag 

opnieuw," sprak hij. Zijn woorden sloten naadloos aan bij het thema van 80 jaar bevrijding, dat dit 

jaar in veel herdenkingen centraal staat. 

 

Kransleggingen en onthulling plaquette  

Bij het graf van Henryk Cichocki vonden de traditionele krans- en bloemleggingen plaats, waarbij 

onder anderen de gemeente Emmen en lokale organisaties hun respect betuigden.  

 

Daarna verplaatste de menigte zich naar de aula, waar een speciale plaquette werd onthuld ter 

nagedachtenis aan de Poolse bevrijders, met name Henryk Cichocki. Wethouder Bos en oud-

huisarts Roelof Kleve trokken samen het doek weg, waarna Roelof Kleve in een persoonlijke speech 

stil stond bij het offer van de Poolse soldaten. Het applaus dat volgde, was niet alleen voor de 

onthulling, maar ook voor de blijvende erkenning van hun rol in de vrijheidsstrijd. 
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Nabespreking in De Badde 

Na afloop kwamen aanwezigen nog samen in De Badde, 

waar gesprekken over het belang van vrijheid en de lessen 

uit het verleden werden gevoerd. Vooral de jongere 

generatie mengde zich in de discussie, een teken dat de 

boodschap van de herdenking ook bij hen weerklank vindt. 

 

De herdenking in Nieuw-Weerdinge was meer dan een 

plichtpleging, een moment waarin verleden en heden 

samenkwamen.  

 

“Wie de geschiedenis koestert, waakt over de toekomst”. 

Het 4 mei comité 

 

 

De toespraak van Roelof Kleve bij de onthulling van de plaquette.  

 

We hebben net twee minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers, 

specifiek die in de tweede wereldoorlog zijn omgekomen. 

Deze twee minuten stilte zijn een teken van respect, maar ook een moment van bezinning, een 

eerbetoon aan al diegenen die hun leven hebben gegeven voor vrijheid, vrede en gerechtigheid. We 

hebben net kransen en bloemen gelegd bij het graf van een van de Poolse soldaten die betrokken 

was bij de bevrijding van ons dorp, maar die helaas kort daarna is gesneuveld. 

Wat weten we eigenlijk van deze Poolse soldaat? Niet zoveel tot nu toe. 

 

Op zijn grafzerk staat zijn naam Henryk Cichocki . Verder 

staat er wanneer hij geboren is en wanneer hij 

gesneuveld is. 

Je zou zo graag wat meer willen weten, een beeld willen 

hebben van iemand die ervoor gevochten heeft dat wij nu 

in vrijheid kunnen leven en die dat met zijn leven heeft 

moeten bekopen. Henryk Cichocki werd op 23 juni 1926 

geboren in Chojnice, een plaatsje in het noorden van 

Polen. Nadat de Duitsers polen in september 1939 binnen 

waren gevallen, zijn veel Poolse mannen en ook soldaten 

van de Poolse land- en luchtmacht,  het land ontvlucht. Ze 

wilden niet onder de Duitse overheersing leven, ze wilden 

niet in Duitse krijgsgevangenschap komen of verplicht worden in het Duitse leger te dienen. 

Ze weken uit naar Frankrijk en later via Spanje en Gibraltar naar Engeland. 

Henryk was een van hen en toen misschien net 16 of 17 jaar oud. 
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In Engeland formeerden deze Poolse soldaten zich tot de 1e Poolse pantserdivisie, onder commando 

van brigade-generaal Stanislaw Maczek. 

 

Na de landing in Normandië in juni 1944 trokken zij naar het noorden, Frankrijk, België, Zeeuws - 

Vlaanderen. Breda werd door hen bevrijd.  Omdat de opmars van de geallieerden in noord – 

Nederland stagneerde, werd de Poolse brigade op 7 april 1945 vanuit Breda naar Overijsel 

overgeplaatst, vanwaar ze langs de Nederlands – Duitse  grens verder naar het noorden oprukten.  

Coevorden werd bevrijd. Op 10 april Emmen, we kennen allemaal de verhalen over de gevechten in 

Noordbarge.  Op 11 april werd nieuw Weerdinge bevrijd.  

Vandaar ging het verder richting Veendam en Stadskanaal. 

 

Op 12 april 1945, drie weken voor de bevrijding van Nederland,  sneuvelde Henryk bij Mussel, 

ongeveer 20 km hier vandaan.  Zijn kameraden legden zijn dode lichaam bovenop een tank en 

brachten hem terug naar Nieuw-Weerdinge, waar hij een graf kreeg op deze begraafplaats, 18 jaar 

jong. In juni 1963 is hij herbegraven op het pools militaire ereveld in Breda, samen met 161 

gesneuvelde militairen van de 1e Poolse pantserdivisie en hun commandant Stanislaw Maczek.  

Ons dorp blijft op 4 mei op deze begraafplaats, bij zijn voormalige graf, Henryk en in hem al onze 

bevrijders herdenken, de soldaten die voor ons gevochten hebben en daarbij gesneuveld zijn, zodat 

wij in vrijheid konden en nog steeds kunnen leven.  

Sinds kort weten we iets meer over Henryk. 

 

Sinds vanavond hebben we ook een beeld van hem, een foto van een jongeman, 18 jaar jong. 
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HET GRAF VAN DE VERDWENEN GRAVEN 

 

U herkent het vast wel, die momenten dat je ’s 

avonds lui onderuitgezakt op de bank voor de TV 

hangt en wat verveeld zit te zappen omdat je 

geen zin hebt om wat anders te doen en dus 

maar TV gaat kijken waarop als zo vaak weer niks 

bijzonders te zien is, afgezien van de gebruikelijke 

pulp. 

Ik had laatst zo’n avond. Op een buitenlandse 

zender zag ik een documentaire: “Het kerkhof 

van de verdwenen kerkhoven”. Bijzonder, wat 

zou dat zijn? Toch maar even kijken.  In een grote 

Oost-Europese stad waren in de loop van de 

jaren, met name rond de beide wereldoorlogen, 

27 begraafplaatsen ‘verdwenen’. Ze waren 

overhoop gebombardeerd, door tanks 

omgeploegd en daarna maar weggebulldozerd 

om ruimte te maken voor nieuwbouw of zoiets. 

Het waren echter wel plekken geweest waar in 

de loop van de voorbije eeuwen mensen waren 

begraven die “iets” met die stad hadden gehad, 

er geleefd hadden en misschien iets voor die stad 

hadden betekend. Om de herinnering aan die 

mensen levend te houden was er op een 

bestaand kerkhof een monument opgericht ter 

nagedachtenis aan die mensen die daar begraven 

waren geweest. Geen monument met duizenden 

namen erop, maar ‘gewoon’ een grafzerk met 

daarop het verzoek om de mensen  te gedenken 

die in die stad geleefd hadden. 

Bijzonder. 

Een paar weken geleden liep ik over onze 

begraafplaats. Op sommige plekken leek het alsof 

het oorlog was: ontwortelde en omgezaagde 

bomen, kapot gereden grond, scheef hangende, 

ingezakte en soms kapotte graven en grafzerken. 

Maar hier geen oorlog. Nee, na jaren achterstallig 

onderhoud wordt het kerkhof nu opgeknapt. En u 

weet: wil iets weer mooi en netjes worden, dan is 

het in het begin vaak een zooitje. Maar het komt 

vast goed! Maar wat te doen met de graven en 

grafzerken, die kapot of ingezakt zijn, met 

nauwelijks meer  

 

 

leesbare woorden en jaartallen erop? 

Sommige zijn al honderd jaar oud. Ze zijn het 

aanzien soms niet meer waard. De graven van 

recentere datum zien er vaak nog netjes uit, 

ze worden blijkbaar door nabestaanden 

bijgehouden. Maar als er geen nabestaanden 

meer zijn, of als die verhuisd zijn naar ‘weet ik 

waarheen’, als er niemand meer is die er naar 

om kijkt, dan gaat het hard achteruit. Bij 

sommige graven zag ik bordjes staan met de 

tekst: “Willen eventuele nabestaanden zich bij 

de gemeente melden”? Waarschijnlijk om te 

overleggen over “wat gaan we doen met dit 

graf?” Meldt zich niemand, dan zal het wel 

geruimd worden, dan wordt het “een 

vergeten graf”. 

Bij de Kerkhoflaan in Emmen is jaren geleden 

de begraafplaats opgeknapt. Niet alleen het 

terrein, maar ook de graven. Het is een mooie, 

rustige plek in hartje Emmen geworden, haast 

een park. Een plek om wat rond te lopen of 

even te gaan zitten met “de blik op oneindig 

en het verstand op nul”. 

Zou dat ook niet met de begraafplaats in ons 

dorp gedaan kunnen worden? Zou daar ook 

geen plek gecreëerd kunnen worden om wat 

rond te lopen, om wat te mijmeren? 

Sommige graven zullen opgeknapt kunnen 

worden. Andere zijn té kapot of de tekst erop 

is onleesbaar geworden. Dan zal het geruimd 

moeten worden. Het graf van iemand die 

“iets” met Nieuw Weerdinge heeft gehad, er 

geleefd heeft en misschien wel iets voor ons 

dorp heeft betekend. 

Zou het niet mooi zijn om voor deze mensen 

een grafzerk op 

richten bij een “graf 

van de verdwenen 

graven”? 

 

 

 

P. Proatjesboksem 
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WATERSKIËN 

Vanuit het jongerenwerk staat er weer waterskiën op het programma. Ben jij klaar 

voor een spetterend avontuur? Doe met ons mee met waterskiën op Ermerstrand en 

beleef een uur vol actie, snelheid en plezier! Of je nu een beginner bent of al ervaring 

hebt, iedereen kan meedoen. Let op; vervoer is op eigen gelegenheid.  

Dinsdagavond 3 juni 19:00 – 20:00 uur voor kinderen uit groep 7 & 8, kosten gratis.  

Dinsdagavond 17 juni 19:00 – 20:00 uur voor 12+ tot en met 23 jaar, kosten €2,- p.p. 

Aanmelden kan via www.dorpenzorg.nl → Activiteiten → Waterskiën 

 

 

INTERESSEPEILING WEERBAARHEIDSTRAINING (16-23 JAAR) 

Wil jij sterker in je schoenen staan? Meer zelfvertrouwen, positiever denken en beter voor jezelf 

opkomen? Doe mee met onze eventuele weerbaarheidstraining! 

- Voor jongeren uit Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, Roswinkel en Emmer-  

   Compascuum 

- 5 á 6 bijeenkomsten in de avond 

- Leer relativeren, omgaan met lastige situaties en lekkerder in je vel  

   zitten 

Heb je interesse? Laat het weten via www.dorpenzorg.nl → Activiteiten 

→ Interessepeiling Weerbaarheidstraining.  

De training zal worden georganiseerd op het moment dat hiervoor voldoende animo is. 

 

 

NIEUWS van BILJARTCLUB “DE BADDE”  

Wij willen namens biljartclub DE BADDE al onze sponsoren en vrijwilligers 

bedanken. Zonder deze hulp kunnen wij het TOP 12 toernooi niet 

organiseren. Het was een sportief en goed geslaagd toernooi.  

De uitslag: 

1. Henk Schrik uit Ter Apel  

2. Sietse de Jonge uit Ter Apel  

3. Lucas Heuvingh uit Groningen  

4. Stienus Sluiter uit Stadskanaal  

Hoogste serie werd gewonnen door ons plaatsgenoot René Remerie met 48 caramboles. 

Onze Hoofdsponsors :Installatie bedrijf Goeree, Veen en Veste Bewind en Dag biljarten Gron-Drenthe  

Co Sponsors: Steigerbouw Derks, Tabak Installatie, Autobedrijf Tjeerdsma en H. Meiringh Overige 

sponsoren ook voor verloting: Admifa, Tegel- en Keukencentrum Wolters, Slagerij Meems, Bakker Jan 

Eshuis, Woninginrichting Wachtmeester, Slagerij Dijkstra,Supermarkt Van Klinken, Fam Bruyninckx, 

A. de Goede, Fam Meems  

Allen nog hartelijk dank hiervoor! 

 

 

http://www.dorpenzorg.nl/
http://www.dorpenzorg.nl/
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MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN?  

 

Ik heet Heike Plomp en ben sinds november 2024 woonachtig 

in het prachtige Drenthe. Nog beter gezegd in Nieuw-

Weerdinge.  

21 jaar geleden heb ik mijn opleiding tot Shiatsu therapeut bij 

de Qing Bai Academie in Amersfoort afgerond en werkte 

daarna als therapeut in Lelystad. Nu zijn we verhuisd naar de 

Derde Kruisdiep WZ 25, wat een prachtige plek om te wonen! 

Graag wil ik ook hier mijn praktijk weer opstarten. Maar wat 

houdt Shiatsu therapie eigenlijk in? Hier een kort uitleg.  

 

Met Shiatsu wordt op een natuurlijke manier de 

energiebalans in jouw lichaam en daarmee jouw gezondheid 

in evenwicht gebracht.  

  

Shiatsu heeft zijn oorsprong in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en is later verder 

ontwikkeld in Japan. De traditionele Chinese geneeskunde is een eeuwenoude geneeswijze waarbij 

de mens en natuur centraal staan. Deze benadering ziet de mens als een holistisch geheel, waarbij 

fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten in balans moeten zijn. Een compleet ontwikkeld 

medisch systeem, waarin ‘beter voorkomen, dan genezen’ centraal staat. 

 

De Westerse geneeswijze heeft een directe benadering van een ziekte. De ziekte heeft zich al 

gemanifesteerd en er zijn duidelijke symptomen aanwezig. Daarna gaan wij naar de dokter voor een 

behandeling om weer beter te worden. De Oosterse geneeswijze daarentegen richt zich op het 

energetisch functioneren van lichaam en geest, de energie moet harmonieus stromen. Verandering 

in deze energetische stroming veroorzaakt een disbalans en is een voorbode van ziekte. Met Shiatsu 

kan deze disbalans worden hersteld en voorkomt het dat een kwaal of ziekte zich ontwikkelt. 

Wanneer een klacht in verder gevorderd stadium is dan zal een langere en intensievere behandeling 

nodig zijn. 

 

Shiatsu betekent letterlijk ‘vingerdruk’. Door druk uit te oefenen met vingers of handpalm wordt de 

Qi, een begrip dat hier in het Westen meestal omschreven wordt als vitale energie of levenskracht, 

beïnvloed. Je kunt het inzetten om bijvoorbeeld een herstelproces in gang te zetten, maar daarnaast 

heeft het ook een preventieve werking. 

 

Tijdens de Shiatsu behandeling wordt u aangemoedigd om tot een diepe rust en ontspanning te 

komen. De behandeling werkt in op het energetisch systeem van het meridiaannetwerk in het 

lichaam en maakt je bewust van wat je lichaam je vertelt. Deze bewustwording creëert de 

gelegenheid te ontdekken wat goed voor je is. Voor iemand zonder klachten geeft Shiatsu een 

ervaring met een diepere betekenis. 
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Shiatsu werkt in op het energetisch systeem en het kan hulp bieden op een breed scala van klachten 

zoals: 

• Slapeloosheid, stressklachten   

• Moeheid, onrust en depressiviteit 

• Hoofdpijn, migraine 

• Spijsverteringsproblemen 

• Reumatische klachten 

• Menstruele onregelmatigheden en overgangsklachten 

• Nek-, schouder- of rugpijn 

• Psychosomatische klachten 

• Chronische pijn 

 

Voor ieder die... zijn of haar welzijn in balans wil houden, pijnklachten heeft, op zoek is naar een 

rustmoment, ondersteuning bij een chronische ziekte wilt, beter wilt functioneren. 

 

U hoeft geen doorverwijzing van de huisarts voor een Shiatsu behandeling. Als uw aanvullend 

verzekerd bent krijgt u meestal een deel van de kosten van de behandeling vergoed.  

Heeft u interesse in een behandeling neem dan contact met mij op. Meer informatie vindt u op mijn 

website www.prakijtkheikeplomp.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prakijtkheikeplomp.nl/
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SOCIAAL WERK SEDNA 

 

Wat is dat nu, Sedna? En wat doen wij?  

Ons team in De Monden, waar Nieuw Weerdinge 

onder valt, bestaat uit verschillende sociaal werkers; 

schoolmaatschappelijk werk, buurtmaatschappelijk werk, jongerenwerk, schuldhulpverlener en 

buurtwerk. Wil je in contact komen met (school)maatschappelijk werk, jongerenwerk of onze 

schuldhulpverlener dan kun je bellen met 0591 351 145 of mailen naar demonden@sednaemmen.nl  

 

De buurtwerkers vind je regelmatig in de Badde en heten Peter Roelofs en Erika Santinge.  

Wij proberen ons in te zetten voor de mensen in wijken en buurten en willen samen met hen 

activiteiten ontwikkelen waar behoefte aan is. Ben je ergens goed in? Word je ergens blij van? Deel 

dat dan eens met ons, dan gaan we samen kijken of we daar iets mee kunnen, voor jouzelf, maar 

vooral voor jou in relatie tot mensen in jouw omgeving. 

 

Voorbeeld: je hebt een hond en vindt het erg fijn om daarmee een lange wandeling te maken. Vaak 

wandel je alleen, maar soms zou je dat wel samen met een andere hondenliefhebber willen doen. Of, 

je houdt van het bouwen met lego en maakt hele mooie objecten in huis, maar zou die passie wel 

eens willen delen met anderen, of aan anderen willen laten zien om hen te inspireren. Of, je bent dol 

op moes-tuinieren, maar weet niet goed waar te beginnen en zou dat graag met iemand anders 

samen oppakken? Of je houdt van lezen en denkt wel eens na over een leesclubje, hoe pak je 

dataan? Enzovoorts, enzovoorts. 

 

De komende maanden gaan we meer tijd vrijmaken om door Nieuw Weerdinge te wandelen en jullie 

op straat te ontmoeten, we maken graag een praatje met jou, over het wonen, leven en ontspannen 

in het dorp.  

 

We komen elkaar vast tegen. En duurt jou dat te lang, of lopen we elkaar mis? Bellen en appen mag 

uiteraard ook: Erika 06 513 24 337 en Peter 06 511 79 987 we staan open voor jouw ideeën of 

wensen!  

 

Liever mailen?  E.santinge@sednaemmen.nl of p.roelofs@sednaemmen.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:demonden@sednaemmen.nl
mailto:E.santinge@sednaemmen.nl
mailto:p.roelofs@sednaemmen.nl
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LIEF & LEED NIEUW-WEERDINGE 

Alweer een aantal jaren zetten meerdere buurtbewoners zich in 

hun straat in voor Lief & Leed. Dit betekent dat buren die een blije 

of juist een verdrietige gebeurtenis meemaken, een kleinigheidje 

ontvangen namens de straat/buurt. Dit vergroot het gevoel van 

samen zijn en naar elkaar omkijken, wat weer ten goede komt aan 

de sfeer en het elkaar (beter) leren kennen. Net zoiets als het 

Noaberschap van vroeger. Mooi toch?  

 

Nu doen nog lang niet alle straten mee, dus ben je benieuwd hoe zoiets in zijn werk gaat? Wat er van 

jou verwacht wordt als je je aanmeldt als “ambassadeur” voor jou straat of buurtje? Kom dan eens 

een kijkje nemen op onze Lief&Leed bijeenkomst op donderdag 22 mei aanstaande. Je bent van 

harte welkom, en zit nog nergens aan vast. We zijn met een groepje enthousiaste ambassadeurs in 

De Badde van 18.30 tot 20.00 uur, we ontmoeten en informeren  jou graag over Lief&Leed. 

Aanmelden (mag, hoeft niet) en/of andere vragen?  Bel of app me gerust: 06 513 24 337, Erika 

Santinge, Sociaal Werk Sedna 

 

CREAMIDDAG IN DE BADDE 

Vanaf januari dit jaar zijn we begonnen met een creamiddag waar 

iedereen welkom is tussen 14.00 en 16.00 uur in de Badde. Er komen 

mensen schilderen, handwerken, tekenen en kleuren en onder het genot 

van een kopje koffie of thee worden ideeën uitgewisseld, gezellig gepraat 

en helpen “gevorderden” de “beginnelingen” op weg met leuke 

haakpatronen. Uiteraard staan we open voor nieuwe mensen, ook als je 

iets anders leuk vindt dan hierboven opgenoemd. Neem je spullen mee en 

kom eens langs, of kom eerst een kijkje nemen en een bakje thee drinken. 

Welkom! Aanmelden is niet nodig, maar heb je vragen, bel of app me dan 

Erika Santinge, 06 513 24 337 Sociaal Werk Sedna 

 

KOFFIEOCHTEND  

Heeft u onze papieren al zien hangen in de Badde (huiskamer links 

achterin)? Daar staat op geplakt wat de bezoekers van de 

koffieochtend vinden en wat het voor hen betekent. Mooie uitspraken 

werden er gevonden of opgeschreven zoals; “een luisterend oor, 

gezien worden, met leeftijdgenoten praten buiten je eigen 

kennissenkring”, en wat dacht je van; “overal zijn mensen op zoek naar 

contact. Stel je daarvoor open, dan kun je van betekenis zijn voor jezelf 

en anderen”. Word je daar nieuwsgierig van? Eens proberen of het bij 

jou past? Kom eens aanwaaien! Elke donderdagochtend inloop tussen 

10.00 en 12.00 uur.  
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EETTAFEL  

Elke donderdag kookt een enthousiaste groep vrijwilligers tussen de 

middag een gezonde en lekkere (warme) maaltijd voor hun 

deelnemers. Het eten is in de Badde van 12.00-13.00 uur. De kosten 

zijn vijf euro per keer en dan krijgt u een voorafje, een hoofdgerecht, 

een toetje én een stuk gezelligheid! Eet u regelmatig alleen en zou u 

dit eens willen proberen? Of wilt u als echtpaar u eens lekker laten 

bedienen? Welkom! Er zijn nog plaatsen vrij. Omdat de kokers 

uiteraard willen weten voor hoeveel mensen ze een maaltijd gaan 

bereiden is aanmelden van tevoren belangrijk.  

 

U kunt bellen met Marja van den Berg om u aan te melden maar ook als u vragen heeft over de 

eettafel: 06 123 231 54 
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In de vorige Streekbode ontbrak de foto van onze Bingo-masters die de 

Bingo verzorgden van het Titan-feest. 

 

Dus bij deze alsnog… 

Titan 1 heeft zich op 11 mei veilig gespeeld voor de 3e klasse. Er is eventueel nog kans op 

promotie d.m.v. de nacompetitie. Hiervoor moet er nog een punt gehaald worden in de 

wedstrijd tegen SVV. Op het moment van dit schrijven is deze wedstrijd al gespeeld. 

 

In de volgende Streekbode zullen we terugkomen op eventuele nacompetitie-wedstrijden. 
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                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 
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